
 

VIJFTIG JAAR GELEE 
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Muziek 
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Alternatieve titel 

50 jaar geleeën met z'n tweeën 

Aflevering 

17 Een galaprogramma in mouwschort en matrozenpak 

 

Billy Vijftig jaar gelee 

Zou jij Eline heten 

Vijftig jaar gelee 

Eline Gratema 

Je kon je minirok in die tijd wel vergeten 

En wilde je een eindje om 

Dan moest je met mama 

Elsje Vijftig jaar gelee 

Zou jij Willem heten 

Vijftig jaar gelee 

Zeg ga es effe na 

Toen was je niet zo hip 

Dat kon je wel vergeten 

Je moest je kleden in die tijd 

Precies zoals je pa 

Samen Elke tijd heeft z'n eigen stijl 

Gewoontes en ideeën 

En het zou toch ook wel aardig zijn, aardig zijn, aardig zijn 

En het zou toch ook wel aardig zijn 

Vijftig jaar geleeën 

Met z'n tweeën 

Billy Vijftig jaar gelee 

Ging ik met jou flaneren 

's Zondags na de kerk 

De Dorpsstraat heen en weer 

Elsje En als het even kon 

Dan deed jij heel ondeugend 



Wanneer mijn vader net niet keek 

Het zonneschermpje neer 

Billy Vijftig jaar gelee 

Kwam ik jou inviteren 

En vroeg ik ga je mee 

Wat rijden op den fiets 

Elsje Je zag er prachtig uit 

In zwaar sportieve kleren 

Jij trapte je een ongeluk 

En ik deed lekker niets 

Samen  Elke tijd heeft z'n eigen stijl 

Gewoontes en ideeën 

En 't zou beslist wel aardig zijn, aardig zijn, aardig zijn 

En 't zou beslist wel aardig zijn 

Vijftig jaar geleeën 

Met z'n tweeën 


