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Joe's Bar in Icecreamcity 

Is de mooiste bar van Texas 

D'r is een hele hoop te doen 

Ze slaan d'r op in Joe's saloon 

Ze geven hem van groot katoen 

In Joe's saloon in Texas 

Houten tafels op een rijtje 

Vastgespijkerd aan de grond 

't Helpt niet veel want na een tijdje 

Vliegen alle stukken in het rond 

Joe's Bar in Icecreamcity 

Is de mooiste bar van Texas 

En elke cowboy die passeert 

Parkeert gegarandeerd zijn peerd 

Want cowboys zijn geïnteresseerd 

In Joe's saloon in Texas 

Joe's Bar in Icecreamcity 

Op de droogste plek in Texas 

Een opgedofte houten keet 

En eig'lijk even lang als breed 

Een doodgewone schuur, maar 't heet 

Joe's saloon in Texas 

Limonade met een rietje 

Koffie – thee – gevulde koek 

Elke dag hetzelfde liedje 

Alle rietjes benne na een uurtje zoek 

Joe's Bar in Icecreamcity 

Op de ruwste plek in Texas 

Een woordje dat niet lekker valt 



Een flesje prik dat niet bevalt 

En elke revolver knalt 

In Joe's saloon in Texas 

Heb je daar een leuk partijtje 

Ga dan niet met taartjes rond 

Doe het niet want na een tijdje 

Kleven de gebakkies aan 't plafond! 

Joe's Bar in Icecreamcity 

Is de ruwste bar in Texas 

De ruigste tent van ’t ogenblik! 

Het is er elke middag 'stik' 

Want elke cowboy drinkt zijn prik 

In Joe's saloon in Texas! 


